
Ton âme

het begin van de dag beloofde niet zoveel
het regende één lange pijpensteel
een uur in de auto, ruitenwissers op volle kracht
maar de sfeer was luchtig, 't contact was zacht

thuis aangekomen blijkt de kat je beste vriend
je zet je voor de sofa, zodat deze tot niets dient
er hangt iets in de lucht, een zekere magie
jij sluit je ogen en wat ik dan zie
ik zag je ziel  

de zon is gekomen en weg is de regen
jij staat weer recht en ik kan niet bewegen
tranen in mijn ogen, geen woord over mij lippen
mijn God, hier kan geen enkele ervaring aan tippen

je glimlacht en komt naar me toe
ik wil wel bewegen maar ik weet niet meer hoe
als vanzelf weet jij wat je moet doen
je omhelst me en op mijn voorhoofd een zoen
ik zag je ziel  
j'ai vu ton âme  

als iedereen dat kon zien
dan was er geen oorlog meer
geen nijd en geen pijn
dan was er geen schuld meer
geen haat en geen kwaad
ik zag je ziel  
j'ai vu ton âme   

ik blijf in de omhelzing, ik wil niet weggaan
maar jij trekt je schoenen alweer aan
in een roes volg ik jou naar de wagen
en dan durf ik het eindelijk te vragen
zag je wat ik zag?
ik zag je ziel  
j'ai vu ton âme

www.jill-concerten.be
Jill Heyninck <jill.concerten(at)gmail.com>

Tekst en muziek : Jill Heyninck  -  Wettelijk gedeponeerd copyright


